bijgaand briefje gisteravond verzonden aan de commissie koninkrijksrelaties van de tweede
kamer in de hoop ze nog te bereiken voorafgaand aan hun procedurevergadering van vandaag.

tegelijkertijd moest de persconferentie van de eilandsraad nog komen, dus in feite ben ik een
beetje incompleet geeindigd.

ik had informeel al wel begrepen dat het gesprek tussen de staatssecretaris en de eilandsraad
niet plezierig is verlopen.

dat is bij de persconferentie hedenochtend ook bevestigd.

het gezamenlijk werkstuk van de eilandsraad - een proeve van bekwaamheid waar het betreft
samenwerken! - is door de staatssecretaris van tafel geveegd.

en ook anderszins is mij duidelijk geworden dat de sfeer allesbehalve respectvol was.

om mij niet heldere reden lijkt het alsof staatssecretaris knops niets op heeft met hetgeen op
het eiland werkelijk plaatsvindt.

het lijkt er op dat de indruk moet worden gewekt dat het ingrijpen van de rijksoverheid in alle
opzichten gerechtvaardigd is geweest.

en dat kun je natuurlijk het best aannemelijk maken met het "aantonen" van een in zijn ogen
onwillige en niet-capabele eilandsraad.

werkelijk onbegrijpelijk!

ik hoop de goede samenwerking in de eilandsraad hierdoor geen deuk heeft opgelopen (en
misschien zelfs intenser is geworden).

mijn hoop is gevestigd op een goede relatie van de eilandsraad met de commissie
koninkrijksrelaties van de tweede kamer.

het eindresultaat moet zijn: een goed bestuurd eiland, geleid door hen die daarvoor zijn
geequipeerd dan wel daartoe opgeleid worden (inclusief de financiele middelen ervoor).

laat de werkelijke democratie zegevieren (demos = volk; tot op heden is het mij onduidelijk
waar bij staatssecretaris knops dit aspect gewicht heeft gekregen).

groet,

jan meijer.



